
  

30.05.2025 “Het Recht Van De Mensı” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ِِ هُمِْلَه بهتِْوه اِكهسه ِنهفْسٍِمه فََٰىِكُلَُ ِتُوه ِِثُمَه ِف۪يهِِالِهىِالَلَّٰ عُونه اتَهقُواِيهوْمًاِتُرْجه وه

 يظُْلهمُونهِ 

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله ةٌِلأهخِيهِِ :صلى الله عليه وسلموه ظْلهمه هُِمه انهتِْعِنْده نِْكه ِمه ا،ِفهإنَِههُِلهيْسه لَهلْهُِمِنْهه فهلْيهتهحه

اتِهِ،ِفهإنِِْلهمِْيهكُنِْلههُِ نه سه ِلأهخِيهِِمِنِْحه ذه مٌِمِنِْقهبْلِِأهنِْيؤُْخه دِرْهه لَهِ ارٌِوه ِدِينه ثهمَه
لهيْهِِ تِْعه يَِئهاتِِأهخِيهِ،ِفهطُرِحه ِمِنِْسه نهاتٌِأخُِذه سه ِحه

 

 

Waardevolle moslims, 

Het onderwerp van onze hutbe vandaag is het recht 

van de mens en de zware verantwoordelijkheid 

hiervan in het hiernamaals. 

Elke schade aan iemands leven, bezit, eer of 

rechten valt onder kul hakkı. Iemands bezit zonder 

toestemming nemen, fraude bij handel, achter 

iemand roddelen, beledigen of vernederen: dit zijn 

allemaal schendingen van rechten. 

Allah zegt in de Koran: “Trek de mensen niet 

tekort in wat hun toekomt en richt geen verderf 

aan op aarde.” (Soera ash-Shu'ara, 183) 

Beste Broeders, 

We moeten in elke levensfase – thuis, op het werk, 

in het verkeer en online – rekening houden met 

andermans rechten. De islam leert ons 

rechtvaardigheid en respect. Het schenden van 

rechten is in onze tijd helaas wijdverbreid. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم waarschuwt: “Wie onrecht heeft 

gedaan aan een ander, moet het direct 

goedmaken. Op de Dag des Oordeels tellen geen 

Dirhem of Dinars meer. Daden worden dan 

verdeeld: wie onrecht heeft gepleegd, verliest zijn 

goede daden aan het slachtoffer. Als die op zijn, 

worden diens zonden op hem geladen.” 

(Boekhari) 

Vergeving vragen is niet enkel “vergeef me” 

zeggen. Het hart van de ander moet werkelijk 

gerustgesteld zijn. Als die persoon overleden is, 

kun je namens hem goede daden verrichten en 

oprecht berouw tonen. 

De Profeet صلى الله عليه وسلم vroeg zijn metgezellen: “Wie is de 

echte verliezer?” Toen zij antwoordden: “Degene 

die al zijn bezit kwijt is,” zei hij: “Nee, het is 

degene die met gebeden, vasten en liefdadigheid 

komt, maar ook met belediging, laster en onrecht. 

Zijn goede daden worden aan de slachtoffers 

gegeven, en als ze op zijn, krijgt hij hun zonden. 

Daarna wordt hij in het Vuur geworpen.” (Moslim) 

Waardige Gelovigen,  

Rekening houden met elkaars rechten is een 

kernwaarde van de islam. Allah vergeeft vele 

zonden, maar onrecht tegenover anderen wordt 

alleen vergeven als de benadeelde het zelf 

vergeeft. 

Laten we afsluiten met een vers uit de Koran. 

Allah swt Zegt: “Wees bedacht op de Dag waarop 

jullie tot Allah zullen terugkeren. Ieder zal 

krijgen wat hij heeft verdiend, en er zal geen 

onrecht zijn.” (Soera al-Baqara, 281) 

 

 

 


